Den Haag, 16 januari 2010

Beste vrienden, bekenden, buren en collega’s,

Vroeger was stemmen eenvoudig: was je katholiek dan stemde je KVP, was je arbeider
dan stemde je PvdA en had je geld dan stemde je op de VVD.

Tegenwoordig zijn we ontzuild en de mensen weten niet meer wat ze moeten stemmen.
Voor de inwoners van Den Haag is stemmen nog steeds eenvoudig:

“Ik ben Haags, dus ik stem op de Haagse Stadspartij.”

Een paar maanden geleden vroeg de Haagse Stadspartij mij of ik een van de lijstduwers
zou willen zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart.

Zoals bekend nheemt de PVV deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en
Almere. Door de deelname van de PVV is de aandacht van de landelijke media en van
de landelijke politieke partijen speciaal op Den Haag gericht. Er wordt hier een
landelijke strijd uitgevochten. Daardoor komen de lokale kwesties niet of nauwelijks
aan de orde.

Den Haag heeft een actieve en strijdbare lokale partij: de Haagse Stadspartij. Sinds
1998 vertegenwoordigt Joris Wijsmuller de inwoners van onze stad in de gemeenteraad.
Hij doet dat op weergaloze wijze. (‘Hoekig, eerlijk en de beste’, Haagsche Courant).
Daarom ben ik graag een van de lijstduwers van de Haagse Stadspartij.

Ik roep jullie op om op 3 maart op de Haagse Stadspartij te stemmen.

Stem Haagse Stadspartij LIJST 9!

Zegt het voort!
Zegt het voort!

Met Haagse groeten,

Philip Akkerman

www.haagsestadspartij.nl

Deze brief is te downloaden van www.philipakkerman.nl.
En willen je vrienden ook zo’'n gaaf postertje voor achter het raam? Bel 070 3834477.



